
Magna Bogaerts
echtgenote van de heer 
Erik Van Dessel

° 22 november 1964 - †  3 juni 2020

Als ik ga moet je niet huilen
want ‘echt’ weg ben ik niet.

Mijn lichaam is nu duizend dingen,
heb daarom geen verdriet.

Ik ben de wind ,ik ben de regen,
ik ben de zon, het jonge gras

Ik ben de sneeuw en duizend dingen,
‘k ben weer degene die ik was.

En als je wakker wordt, bekijk dan
de bomen en de blauwe lucht.

Kijk naar de vlinders en de bloemen,
kijk naar de vogels in hun vlucht.

Want al die duizend dingen ben ik,
sinds ik mijn lichaam achterliet.

Ik ben in alles om je heen 
dus echt weg ben ik niet.



Dit melden u:

Erik Van Dessel                 haar echtgenoot

Kim en Debra Van Dessel - Cammaerts
 Ellie-Mae                   haar kinderen en kleinkinderen 
 
Richard † en Nelly Van Dessel - De Sobrie         haar schoonouders

De families Bogaerts, Van Dessel en Sobrie.

Door de huidige maatregelen zal de uitvaart in beperkte kring plaatsvinden. 

De asurne van Magna krijgt een plaats in een voor haar vertrouwde omgeving.
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