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Luc Reyniers

Ik wil dat het stopt, maar niet dat het ophoudt. Want het moest
niet ophouden, het leven was nog altijd plezant.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hyj
voor ons heeft betekend, nemen wij in
intieme kring afscheid.



