Heer ik heb niet te veel verbeelding.

Ik ben niet trots en kijk niet onderen neer.

Ik verlang niet naar dingen die onbereikbaar voor me zijn.
Ik ben zo rustig en tevreden als een kind dat

gedronken heeft bij zijn moeder op schoot.

Ik vertrouw op de Heer nu en voor altijd.

Wij nemen afscheid van

mevrouw

Sl ula Cg%gew

echtgenote van de heer
Marcel De Keersmaecker

Geboren te Lier op 29 juni 1929 en er zachtjes
ingeslapen in het H.-Hartziekenhuis op 9 juli 2020.

Als gevolg van de huidige maatregelen,
nemen wij in beperkte kring afscheid.

De begraving van de asurne heeft plaats in intieme kring
in het urnenveld op de begraafplaats ‘Hemelshoek’ te Berlaar.

Er is gelegenheid Paula te groeten in het funerarium ‘Balder’
Dorpsstraat 24 te Berlaar op woensdag 15 juli 2020
van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Marcel De Keersmaecker haar echtgenoot
Rudy en Rexcy De Keersmaecker - Lipat
Naomi De Keersmaecker en Sander Nuyts
Mateo
David De Keersmaecker en Annelien Kortleven
Morris
haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Haar zus, schoonbroer, neven en nichten.

De families Engels en De Keersmaecker.

Met dank aan haar huisarts dr. Malfait, het personeel
en vrijwilligers van de palliatieve eenheid van het
H.-Hartziekenhuis te Lier voor de goede zorgen.

Rouwadres:
Spoorweglei 16, 2590 Berlaar.



