Crancine Horia



Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.

Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde graag verder maar verloor dit gevecht.

Wij nemen afscheid van
Clrancine CoMoria

Geboren te Berlaar op 25 februari 1951 en er thuis zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van haar gezin op 24 februari 2026.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats
op woensdag 4 maart 2026 om 10.00 uur in de Sint-Pieterskerk, Markt te Berlaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.45 uur.

Aansluitend begeleiden wij Francine naar haar laatste
rustplaats op de begraafplaats Hemelshoek te Berlaar.

Dit melden u:

Kim Bellens en Frank Overdiep haar dochter en partner

Raymond t en Lutgart Moris - Keunen
kinderen en kleinkinderen
Marcel en Mariette Moris - Lievens

kinderen en kleinkinderen haar broers, schoonzussen
neven en nichten

Delen mee in het verdriet:
de families Moris en Wouters

Met dank aan huisarts dr. Verbiest, thuisverpleging Zusters van Berlaar, Vanessa,
Tessa en het Palliatief Netwerk Mechelen voor de liefdevolle en warme zorgen.

Er is gelegenheid Francine te groeten in het funerarium Balder, Dorpsstraat 24 te Berlaar
op dinsdag 3 maart 2026 van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres:

Familie Francine Moris

p/a uitvaartzorg Bosmans
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