
Hoe dikwijls in ons leven 
nemen wij afscheid?

Hoeveel keren wordt gezegd: 
dag ma, dag pa, 

tot vanavond, tot straks?
Hoeveel mensen beseffen 
werkelijk wat afscheid is.

Afscheid nemen is telkens 
opnieuw de hoop uitspreken 

dat er een weerzien is.
Tot de dag komt 

van het definitieve afscheid.



Groot is de leegte en het verdriet,
mooi zijn de herinningen die je achterliet.

 Jan Bouwmeister 
echtgenoot van

Gerarda Van den Eynde

Lid van F.H. Nijlen
Lid van praatgroep anderstaligen

Geboren te Westervoort (NL) op 2 maart 1944 
en onverwacht van ons heengegaan in het

H.-Hartziekenhuis te Lier op 24 september 2021. 

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd heeft plaats op zaterdag 2 oktober 2021 

om 10.30 uur in de Stedelijke aula Erica, 
Kesselsesteenweg 97 te 2500 Lier.  

 
Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

De bijzetting van de urne vindt aansluitend plaats 
in het columbarium op de begraafplaats van Nijlen.

Er is gelegenheid Jan te groeten in het funerarium 
‘Bosmans’, Kesselsesteenweg 87 te Lier op donderdag 

30 september 2021 van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Dit melden u:

Gerarda Van den Eynde                zijn echtgenote

Hans en Sabina Bouwmeister - Vermeiren Alves
 Laura
 Isaura
Jurgen en Ivy Bouwmeister - Villaluz
 Amber en Brent
 Trisha en Loïc
Helga en Seydal Bouwmeister - Farhad
 Julian
 Nore                     zijn kinderen 
               en kleinkinderen

Delen mee in het verdriet: zijn broer, zussen, 
schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten 
van de families Bouwmeister en Van den Eynde.

 

Rouwadres:
Familie Jan Bouwmeister 
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier

Uitvaartzorg Bosmans - Dorpsstraat 24 , 2590 Berlaar  |  03 480 02 47  |  www.funerarium-bosmans.be

Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbij ging 
omdat vandaag alles zo anders is.


