


Herinner me alsof het de eerste dag van de lente is.
Want elke nieuwe lente, is een nieuw begin.

Jochen Van De Putte

Geboren te Lier op 21 maart 1986
en plots van ons weg gegaan te Berlaar
op 2 september 2023.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
heeft plaats op zaterdag 9 september 2023 om 10.00 uur
in de St. Pieterskerk van Berlaar.

Samenkomst en gelegenheid tot
groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend zullen wij Jochen begeleiden naar
zijn laatste rustplaats op de begraafplaats Hemelshoek.

Er is gelegenheid Jochen te groeten in het funerarium Bosmans,
Kesselsesteenweg 87 te Lier op donderdag 7 september 2023
van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Dit melden u:

Annora Van De Putte
Oralie Van De Putte
Rosalin* Van De Putte

Adeline Van De Putte zijn 4 trotse meisjes

Herman en Ria Van De Putte - Van Dessel zijn liefhebbende ouders

Magda Van De Putte - Verheyen zijn grootmoeder

Delen mee in het verdriet:
zijn tantes en nonkels
zijn neven en nichten
de families Van De Putte en Van Dessel

Shari Van den Bosch de mama van zijn kinderen

Kristof Storms beste vriend sinds de kleuterklas

Valerie Van Loock zijn liefje

Met heel veel dank aan zijn talrijke vrienden die altijd
een steun en luisterend oor voor Jochen geweest zijn.

Rouwadres:

Familie Jochen Van de Putte
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Dorpsstraat 24, 2590 Berlaar



