
In dankbaarheid voor alles wat zij in liefde gedaan en betekend heeft,
nemen we gelovig afscheid van onze medezuster

Zuster Sebastiana Goossens
Zuster Lieve

Zuster van het H. Hart van Maria (Berlaar)

Zij werd geboren te Hasselt op 7 oktober 1929.
Zij sprak haar kloostergeloften uit te Berlaar op 23 augustus 1951

en is zachtjes in de Heer ontslapen te Berlaar op 21 december 2025.

Dit melden u in gelovig vertrouwen:

de Algemeen Overste
de Zusters van het H. Hart van Maria
de Zustergemeenschap van WZC Kloosterhof te Berlaar

Louis † en Amelie † Vermeulen - Goossens en kinderen
August † en Magdalena † Verdonck - Goossens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Julien † en Maria Goossens - Janssens, kinderen en kleinkinderen
Jos † en Anna Goossens - Van Bael, kinderen en kleinkind
Jos †  en Lucienne Van Braeckel - Goossens, kinderen en kleinkinderen
Frans † en Josephine † Goossens - Sjongers, kinderen en kleinkinderen
Gustaaf en Erna Van Aerschot - Goossens, kinderen en kleinkinderen
De families Goossens - Wellens

Zij nodigen u vriendelijk uit om met hen de verrijzenisliturgie te vieren in de parochiekerk 
St. Pieter, Markt te Berlaar op zaterdag 27 december 2025 om 10.00 uur, waarna wij 

haar te ruste leggen op de gemeentelijke begraafplaats “Hemelshoek” te Berlaar.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Met oprechte dank aan de huisarts, de directie en het zorgteam van het 
WZC Kloosterhof te Berlaar voor hun liefdevolle en warme zorgen.

Er is gelegenheid Zuster Lieve te groeten in het funerarium ‘Balder’ bij uitvaartzorg Bosmans, 
Dorpsstraat 24 te Berlaar, alle dagen tot en met vrijdag 26 december 2025 na telefonische 

afspraak via het nummer 03 480 02 47. (Kerstdag tot 12.00 uur)

Rouwadres: Zusters van het H. Hart van Maria, Sollevelden 5b/ bus 3 2590 Berlaar.
Kesselsesteenweg 87 - Lier  |  Dorpsstraat 24 - Berlaar  |  03 480 02 47  |  www.funerarium-bosmans.be

‘Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.’
                                                                                                                                    

			                         Uit ps. 139


