
Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje. 

En alle beetjes die je stierf, 
’t is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 

je zegt ik ben wat moe. 
Maar op een keer dan 

ben je aan je laatste beetje toe
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Door mooie herinneringen gesterkt
nemen wij afscheid van

mevrouw

Mathilda Dieltjens
weduwe van de heer

Henricus Van Laer
Geboren te Broechem op 15 mei 1928 en zachtjes

ingeslapen in het woonzorgcentrum Millegem 
te Ranst op 2 maart 2021.

Wegens de huidige maatregelen, heeft de 
afscheidsplechtigheid plaatsgehad in beperkte kring 

op maandag 8 maart 2021 om 10.00 uur.

De begraving heeft aansluitend plaatsgehad 
op de begraafplaats van Broechem.

Dit melden u:

Jef en Ria Van Laer - Gysen
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Herman en Emelda Mortelmans - Van Laer
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Roger en Chris Van Laer - Reypens
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Ludo Van Laer
 kinderen, kleinkinderen
Marc † en Christiane Vermetten - Van Laer
 kinderen, klein- en achterkkleinkinderen
Roger en Maria Braekmans - Van Laer

Delen mee in het verdriet: haar broers, zussen
schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten
de families Dieltjens en Van Laer.

Met dank aan de dokters en het personeel 
van het woonzorgcentrum Millegem te Ranst 
voor hun goede zorgen.
 

Rouwadres: Kapelstraat 32, 2520 Broechem

Moeders sterven niet
zolang men moeders kinderen ziet
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