


Wij nemen afscheid van 

de heer

Marc Callaerts
echtgenoot van mevrouw 

Hermine Vanderbiesen

Gewezen lid van de Lierse Biljart Bond en 
Koninklijke Belgische Biljart Bond, 

Hoofdklasse 50P Matchtafel.
Gewezen Vrachtwagenchauffeur in hart en nieren. 

Lid van de forelvissersgroepen : “de Marketiers” 
en “De vrolijke forelvissers”

Geboren te Lier op 26 februari 1959 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van zijn echtgenote in 
het ZNA Middelheim te Wilrijk op 25 juni 2021

De afscheidsplechtigheid en asverspreiding
hebben in beperkte kring plaatsgevonden. 

Echtgenoot van
          Hermine Vanderbiesen
 

Zoon van
          Eugeen † en Leonie † Callaerts - Van Dessel
Broer, schoonbroer en nonkel van
          Jan † en Denise Callaerts - Gallé
          Marcel en Jenny Callaerts - Buermans                    
          kinderen en kleinkinderen
          Robert † en Hermine Callaerts - Beuckeleers
          kinderen en kleinkinderen
Peter van
          Lore Callaerts
Schoonzoon, schoonbroer en nonkel van 
          Leon en Germaine Vanderbiesen - Van Laer
          Christel Vanderbiesen en Chris Keysers
          kinderen en kleinkinderen
Peter van
          Steven Vansonhoven
Delen mee in het verdriet: de families Callaerts, 
Vanderbiesen, Van Dessel, Claes, Speleman, 
Hellemans en Van Laer.

Met dank aan zijn huisarts dr. Bols, pneumoloog dr. Slabbynck
en het personeel van de intensieve eenheid 8B van het ZNA 
Middelheim te Wilrijk voor de liefdevolle en warme zorgen. 

Rouwadres: 
Familie Marc Callaerts
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier 

Er wonen mensen in de hemel,
die je soms graag zou willen zien.

Al is het maar voor heel even,
al kon het maar een minuutje of tien.

Nog ene keer een berichtje sturen,
nog ene keer een laatste zoen.

Soms is het gemis zo overweldigend
en is het verdriet haast niet te doen.
Toch zijn deze mensen altijd bij je,

al is de afstand naar de hemel nog zo groot.
In je hart kun je altijd samen zijn ...
Want liefde stopt niet bij de dood!


