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Wij nemen afscheid van 

Marie-Louise Van Loo
dochter van 

Jos † en Maria † Van Loo - Van Hool 

Lid van Samana en hobbyclub Itegem

Geboren te Lier op 25 april 1959 en zachtjes 
ingeslapen in het H.Hartziekenhuis te Lier 

op 23 april 2021.

Wegens de huidige maatregelen heeft de plechtigheid 
plaats in beperkte kring op woensdag 28 april 2021. 

De teraardebestelling heeft aansluitend 
plaats op de begraafplaats van Itegem. 

U kan Marie-Louise een laatste groet brengen 
in het funerarium ‘Balder’, Dorpsstraat 24 te Berlaar, 

op dinsdag 27 april 2021 van 18.00 uur 19.00 uur.

Dit melden u:

Jos † en Maria † Van Loo - Van Hool        haar ouders

Louis en Gaby Claes - Van Loo 
 An en Marc
           Yannick †
 Hilde en Dave
           Simon en Thomas
 Jeroen en Lissa
           Hannah
Jozef Van Loo
Walter en Christiane Lambrechts - Van Loo
 Sabine
Luc en Nancy Van Loo - Van den Eynde
 Lander   
                              haar broers, zussen, schoonbroers 
          schoonzus, neven en nichten

Haar nonkels, tantes, neven en nichten.

De families Van Loo, Van Hool, Dierckx en Bisschop.

Met dank aan haar huisarts dr. Verschueren,
dr. Krekelberg, het personeel van het UZ Gasthuisberg 
te Leuven, het personeel van het H.-Hartziekenhuis 
te Lier, het Wit-Gele Kruis alsook het personeel van 
het woonzorgcentrum Berkenhof te Heist-op-den Berg 
voor de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadres: Isschotweg 183, 2222 Itegem

Ik vond langs mijn wegen 
veel zware kruisjes staan. 

Ik heb ze gedragen, 
‘k nam ze met liefde aan. 

De liefde van mijn ouders, broers, 
zussen, neven en nichten 

was mijn troost, nu mag ik gaan.


